
Opening nieuwe Embrace Center!  

Op zaterdag 28 januari was het dan zover: De 

feestelijke officiële opening van het nieuwe 

Embrace Center !  Na jaren van hard werken om 

eerst een stuk land te kunnen kopen en daarna 

de bouw met alle uitdagingen vandien, mochten 

we nu dan deze bijzondere mijlpaal vieren met 

de kinderen, het team, en de genodigden. En 

bovenal met God om Hem te danken dat Hij dit 

alles mogelijk heeft gemaakt en dat Zijn werk 

met de kinderen in Burundi doorgaat! Het was 

een zonnige en warme dag waarbij de tradi-

tionele Burundese drummers een mooie show 

weggaven, de kinderen met hun feestelijke dans 

de genodigden uit hun stoelen kregen, Marieke 

heeft gedeeld hoe Embrace is begonnen en wat 

de drijfveer is, en Aline een bijzondere getuigenis 

gaf van wat Embrace voor haar leven heeft be-

tekend. Natuurlijk was er ook een moment 

waarbij het lint werd doorgeknipt als symbol van 

de officiële opening. We bedanken alle sponsors 

zonder wie dit allemaal niet mogelijk was 

geweest!  
 

Verhuizing  

Een paar weken na de officiële opening was het 

gebouw dan ook echt gereed om de kinderen te 

kunnen ontvangen en waren we klaar  om ook 

echt te verhuizen. De ene poort sloten we achter 

ons en de nieuwe poort ging voor ons open. Er 

missen nog heel wat spullen in het nieuwe Em-

brace Center maar wat is het al fijn om nu alle 

ruimte te hebben! Genoeg plek in de keuken om 

te koken voor een grote groep en om met elkaar 

aan tafel te zitten om te eten. En het is vooral 

mooi om te zien dat Kenny nu zelfstandig zijn 

weg kan vinden in het gebouw en op het terrein 

en niet meer afhankelijk is van anderen die hem 

van A naar B moeten tillen. Iedereen is het oude, 

donkere, krappe Embrace huis al snel vergeten 

met alle ruimte en mogelijkheden die we nu 

hebben… Wat een zegen! 
 

Paas & Pinksterviering  

Alle ruimte die we nu hebben, biedt ook de kans 

om voor speciale gelegenheden uit te kunnen 

reiken naar meer kinderen. Daarom hebben we 

de kinderen uit de straat waar Embrace ge-

vestigd is, uitgenodigd voor een bijzondere 

Paasviering bij Embrace. Na een vrolijk 

kennismakingsspel hebben we een film gekeken 

over Jezus’ lijdensweg, kruisiging en opstanding 

waarna we daar over doorgepraat hebben en 

met de kinderen gebeden en gedankt hebben 

voor God’s redding. Ook de Pinksterviering heb-

ben we weer samen met deze grotere groep 

kinderen kunnen vieren.  
 

Zomervakantie 2023 

De zomervakantie komt er al snel aan en we zijn 

bezig met het voorbereiden van een mooi pro-

gramma voor de kinderen in die periode. We 

willen in ieder geval zorgen voor leuke manieren 

om het niveau van de franse taal op te 

schroeven. Uiteraard zullen we ook wat leuke 

uitjes plannen.  Alexandra & Béni hopen in juni / 

juli een aantal weken in Nederland te zijn voor 

familiebezoek en vakantie.  
 

 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Embrace Burundi. 
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In het zonnetje: CBS de Rank uit Meerkerk voor hun klusactie voor Coeur d’Afrique! 

We zetten de kinderen van christelijke basisschool de Rank in het zonnetje voor alle klussen die zij heb-

ben gedaan en waarmee ze geld hebben ingezameld voor de inrichting van het nieuwe Embrace Center. 

De klusactie heeft ruim €1000 opgebracht! Dit bedrag zal gebruikt worden voor het inrichten van de 

creatieve kamer en de bibliotheek. We bedanken CBS de Rank uit Meerkerk en alle kinderen die hier zo 

hun best voor hebben gedaan!  

Bekendmaking opbrengst klusactie CBS de Rank 

Aanzicht van het Educatiegebouw 

Gezocht: Kinderboeken in Kirundi, Frans  & Engels 

om deze planken te vullen voor de bibliotheek. 

Tijdens de Paasviering 

Kenny kan zelfstandig 

zijn gang gaan! 

http://www.coeurdafrique.nl

